
Verkondiging Een teken van God 
 
Er zijn dagen in ons leven, die meer betekenis voor ons hebben dan de gemiddelde dag die 
wij meemaken. Zo is je bruiloft, wel zo’n dag die er met kop en schouders bovenuit stijgt.  
 

We hebben de perikoop gelezen over de bruiloft te Kana. Daar op die bruiloft, op die heel 
speciale dag, gebeurd ook een wonder. Nou ja, een wonder… Eigenlijk komt dit woord niet 
voor. Het was wel een wonder, maar de Bijbel spreekt over een teken. Een beginsel van de 
tekenen, zoals een knop van een bloem, waar alle schoonheid al in verborgen zit. Het was 
slechts een start van de bediening van Jezus. Hij zou nog veel meer gaan doen en zeggen.  
 

Een teken draagt met zich mee dat je niet altijd hoeft te zeggen wat je bedoeld. De nadruk 
ligt veel meer op wat je doet.  Ik ben ook werkzaam in het onderwijs. En als ik St…. Doe met 
mijn vinger, dan zeg ik niets. Maar de leerlingen begrijpen heel goed, wat ik daarmee 
probeer te zeggen. En als de leerlingen een vinger opsteken, wordt er ook niets gesproken, 
maar het is een teken die we met elkaar begrijpen en verstaan. Iemand heeft een vraag! 
Als je van het teken, de betekenis niet weet, dan mis je een deel van de boodschap. Maar 
wij willen vandaag de boodschap die gegeven wordt hier in Johannes 2 niet missen. En 
hiervoor is het nodig dat we van het teken, de diepgaande betekenis kunnen leren, wanneer 
we ons hart openen voor Zijn woord.  
 

Volgens Johannes is het feit dat Jezus van water, wijn maakt een teken. Jezus zegt niets, 
maar hij doet iets. Hij maakt van water wijn, en dat kent vanuit de Schrift een hele 
bijzondere betekenis. 
 

Wijn was bij uitstek een symbool van de zegeningen van God. Het vullen en overvloeien van 
de drinkbekers was een teken van rijke zegen. Als Isaak zijn zoon Jakob zegent wordt tijdens 
het uitspreken van de zegen de rijkdom van wijn en koren tezamen genoemd. (gen. 
27:28,37) 
 

De nakomelingen van Isaak werden vele eeuwen later gezien als een wijnstok welke door 
God is verpoot uit Egypte en geplant is in Kanaän. God kan vanaf dat moment gezien worden 
als de wijnbouwer. Israël is dan de wijngaard, waarin de wijnstok weelderig groeide, omdat 
deze gelegen was aan water.  
 

Wijn als symbool van welstand en vruchtbaarheid behoorde tot de zeven zegeningen van 
het beloofde land (Deut. 7:13). Wijn mocht samen met melk, honing en olie niet ontbreken 
in de lijst van producten van het beloofde land.  
 

Na de verkenning van het beloofde land namen de verspieders een enorme druiventros 
mee. Hiermee was wijn het symbool van het land dat overvloeide van melk en honing. Geen 
wonder dat er later bij de ingang van de tempel twee kolossale goden druivenornamenten 
stonden.  
 

Wanneer de profeten Jesaja en Micha spreken over de laatste dagen dat God zal omzien 
naar Zijn volk, dan wordt er gezegd, dan zullen de bergen weer overvloeien van druiven, wijn 
en most.  (niet gegist druivensap) 
 

Als God gaat omzien naar zijn volk, en dat is precies wat er gebeurd hier in Kana. God zoekt 
zijn volk. Hij vervuld de belofte in zijn zoon Jezus Christus. God ontfermd zich over zijn volk. 
Hij is de Messias en Hij openbaart zijn heerlijkheid.  



Wijn staat ook symbool voor levensgeluk, vreugde en blijdschap.  
Psalm 104 Wijn die het hart van de mensen verheugt. Of zoals een andere vertaling zegt- 
Wijn tot vreugd voor het hart bereid.  
 

De verandering van water in wijn, is een teken zoals de andere tekenen die door Jezus zijn 
verricht.  
In Johannes 6 zien we het teken, het wonder van de vermenigvuldiging van brood. Waarom? 
“Ik ben het brood des levens, wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten”  
 

In Johannes 9 lezen we over teken, het wonder van de genezing van een blinde. Iemand die 
leefde in volledige duisternis. Waarom? 
“Zolang ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld”  
Jezus geeft licht en Hij is het licht van de wereld. Met dit teken verbreekt hij de duisternis en 

schenkt het licht.  
 

In Johannes 11 lezen we over de opwekking van Lazarus . Hij schenkt Lazarus het leven 
terug. Waarom? Jezus getuigt in dit hoofdstuk het volgende over Hemzelf: “ Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, 
die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven” 
 

De tekenen van Jezus, spreken tot ons door de dingen die Hij deed. Zijn handelen getuigde 
van zijn roeping. Eerst het handelen, dan volgt de uitleg en spreken.  
 

Hij geeft Wijn want hij is De wijn. De Wijn, die de harten van de mensen verheugd. Hij is wat 
hij doet en wat Hij geeft.  
 

Om echt te genieten in het leven moet je de Here Jezus kennen. Hij is het die het hart 
verheugd 
Zoals Psalm 16 vers 6 in de oude berijming het verkondigt: 
 

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in ’t kort verzadiging van vreugde.  
 

Of zoals een bekend kinderliedje het zegt: 
Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman 
Jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij. Want wie in Mij wil leven, die zal ik leven geven. 
Blijf in Mijn liefde Blijf in Mij. 
 

Ik ben de ware wijn - dat is de heerlijkheid die Hij hier openbaart 
Weet U daarvan ? In hem de diepste vrede en het ware geluk van uw leven ontvangen? 
 

Er is niemand die God kent en Hem dient, die daar geen vreugde aan beleeft 
 

Allen die God in Jezus Christus kennen, beleven daar intense vreugde aan hem. 
 

In de Westminister catechismus, dus de catechismus die in Westminister is geschreven. 

Staat in vraag en antwoord 1:   
Wat is het Doel van uw leven - God kennen en hem genieten.  
 

Dat ervaar je dan ook, als je Hem kent, geniet je Hem ook. Dit is het doel van mijn leven, 
mijn bestemming, mijn vreugde, ontvangen in Hem. 
Dat geeft het teken aan in Johannes 2 



Een bruiloft vraagt om een goede voorbereiding. Er zijn dingen die je een aantal weken van 
te voren moet regelen, sommige zaken kun je een aantal dagen van te voren regelen. Zo 
komt er bij een bruiloft organiseren beste een hoop bij kijken. Sommige mensen willen dit 
graag uit handen geven en schakelen een weddingplanner in.  
 
Wat was er mis gegaan op deze bruiloft, dat de wijn opraakte? Waren er meer gasten 

gekomen? Was het zo ’n gezellig feest dat iedereen langer bleef? 
 
Ook het momentum van het teken zegt ons veel. Het gebeurt pas wanneer de wijn op is. 
Waarom? Waarom werd deze overheerlijke wijn, niet aan het begin van de bruiloft 
geschonken? 
 
We hebben gezien dat wijn een beeld en teken is van vreugde, geluk en blijdschap. De wijn 
van de aarde, het plezier en genot van de aardse dingen is slechts tijdelijk.  
 
Zo gaat dat in het leven, alle mooie dingen gaan voorbij. De dingen waar je van kan 
genieten, is wel voor een tijd.  (Psalm 90)  
Hoe goed je het ook voorbereid, ook de periodes in je leven kun je niet vasthouden… 
kinderen die de deur uit gaan. Het leven gaat van de ene fase in de andere fase. 
Ook iets wat feestelijk begint houdt een keer op. 
 
Dat is de onherroepelijke gang van het leven… dingen gaan voorbij en er komt een eind aan. 
Genieten is mooi en goed, maar waardeer het wel goed en op de juiste waarde. Wanneer je 

het overschat, dan misreken je en kom je bedrogen uit. 
 
Hij kwam om de ware vreugde te geven, die eeuwig blijft. 
De wijn moest eerst op zijn, anders zijn we geneigd te vertrouwen op onze eigen 
voorbereidingen 
De ogen moeten eerst opengaan, een openbaring die aan de wedergeboorte vooraf gaat. 
Ontdekking dat we voor de eeuwige vreugde, een borg, een middelaar nodig hebben.  
 
Ook het gebruik van de stenen watervaten, die normaal voor het reinigingsritueel werden 
gebruikt staan symbool. Wanneer wij door Hem gereinigd zijn van onze zonden, zullen wij 
kunnen genieten van de wijn, de vreugde die Hij ons schenkt in ons leven. 
 
De wijn, de vreugde die Jezus schenkt is van blijvende aard. Daarom is het momentum van 
het wonder ook zo belangrijk. Het feest liep al ten einde, waarom dan nog zoveel 
overvloedige wijn schenken? Er wordt gesproken over 6 stenen watervaten, elk met een 
inhoud van twee of drie metreten. Een metreet is ongeveer 40 liter. Dus in totaal ruim 600 
liter van de allerbeste wijn. Deze wijn, zou dit feest niet meer opkomen. Het toont aan de 

overvloedigheid van vreugde die we in Hem mogen ontvangen. De vreugde die Jezus geeft 
is van blijvende aard, is niet een beetje of net aan, maar spreekt van overvloed.  
 
Vreugde van mijn hart - Sela 
 
Geef mij het levend water, Heer 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer 
Houd mij met beide handen vast 
En troost mijn rusteloze hart 
 



Jezus laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leid 
Een bron in de woestijn 
 
Vrede vervult mijnhart 

Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U de vreugde van mijn hart 
 
De Prediking is als het glas, wat je aan je lippen zet. 
Drink maar in christus vind je je weg terug. Hij is de wijn, die het hart verheugd. Dit is het 
leven zoals het hoort te zijn. Dit is echte vreugde, zoals vreugde hoort te zijn. Door Hem 
gekend zijn.  
 
Amen 

 


